
 

 

Kunst en religie in tijden van crisis 
Het interbellum als spiegel voor het nu 
  
Symposium - Vrijdag 4 juli 2025 
 
 
 
 
Programma 
 
09:30 Inloop met ko/ie en thee 

10:00. Welkom en inleiding door Rozanne de Bruijne 

 

Deel I: Wereldbeelden in de cultuur van het interbellum  

10:20 Maite Karssenberg - “Olga Fröbe-Kapteyn” 

10:50 Gijs Altena - “Toekomstbeelden in de literatuur” 

11:20 Intermezzo 

 

11:45     Lunchpauze 

 

Deel II:    Echo’s van het interbellum in kunst en cultuur van nu 

12:30    Juha van ’t Zelfde - “De opstand van de Homo ludens” 

13:15    Lieke Wijnia - “We zijn nooit onttoverd geweest” 

13:45    Intermezzo 

14:00    Catrien Schreuder - “Echo’s van het interbellum” 

 

14:40    Pauze 

 

Deel III:   Tegenstellingen – maatschappijkritiek in kunst 

15:00  Kocku von Stuckrad en Anne Jesuina de Andrade - 

"De gedachte onder je gevoel: kolonialisme, patriarchaat, 

kapitalisme en emotie” 

16:00                    Panelgesprek 

 

16:45    Borrel 

 

 


